
Beste Statenleden, 
 
 
Met groot genoegen maak ik via dit dagbericht een begin met mij aan u voor te stellen. Op 1 
juli start ik als uw loco-griffier. Een klus waarin ik enorm veel zin heb. Een baan die ik ervaar 
als buitengewoon eervol om te mogen vervullen. Binnenkort zal ik naar momenten zoeken 
om meer uitgebreid en persoonlijk kennis te maken. 
 
Geboren en getogen in Waalwijk oost, toen nog Baardwijk genoemd, ben ik opgegroeid in 
het geografisch hart van onze prachtige provincie. Misschien wel de beste plaats om de 
diversiteit in allerlei opzichten binnen Brabant te registreren en te waarderen.  
 
Na enige omzwervingen, ik woonde in Almere, Laren en Baarn, woon ik nu weer in Noord-
Brabant. Om precies te zijn in Gemert. Daar ben ik tot 1 juli griffier van de gemeenteraad van 
Gemert-Bakel. Bijna 14 jaar geleden nam ik al eens afscheid als griffier. Toen van de 
gemeente Aalsmeer. Eerder was ik, simultaan, griffier van Laren en Aalburg. Een ambtelijke 
carrière die ooit begon bij de sociale diensten in Waalwijk en Huizen (N-H) en aansluitend 
GGD Nederland.  
 
Van nature ben ik een generalist, ben belangstellend naar wat mensen drijft en ik draag 
graag mijn steentje bij aan ons democratisch bestel en het openbaar bestuur. Ik ben oprecht 
trots op het kunnen dienen van de publieke zaak, met name omdat daar ten opzichte van 
bijvoorbeeld het bedrijfsleven met enkele extra dimensies rekening gehouden móét worden. 
Wanneer dat dan ook nog eens als bewuste Brabander kan door ‘mijn’ Staten te dienen, is 
duidelijk waarom ik dit bericht met “Met groot genoegen …. ” startte. 
 
Ik hoop bij te dragen aan Provinciale Staten nog sterker hun rol te doen nemen en de Staten 
nog beter zichtbaar te maken. Tot snel.  
 
 
Hartelijke groet 
 
Peter van Boxtel 


